
Uitnodiging: 

 

“Oemoemenoe ?” 

BMW rit grensoverschrijdend met België en Zeeuws Vlaanderen 

Zondag 7 september 2025 

Beste BMW-liefhebbers, 

 

Graag nodigen wij jullie uit om op zondag 7 september met ons een kijkje te nemen in de 

geschiedenis van (Zeeuws) Vlaanderen. 

We starten de ochtend in de gemeente Terneuzen, waarbij we koffie/thee en een Zeeuwse 

“drolle” (het is eetbaar!) kunnen gebruiken. Inloop vanaf 10 uur tm 10.30 uur bij restaurant 

“de Kraag”.  

Terneuzensestraat 89, 4543 RR Zaamslag. 

 



Sinds 1830 is het smokkelen begonnen tussen Vlaanderen en 

Zeeuws Vlaanderen. We nemen jullie mee op Smokkeltocht 

en komen langs kreken, dijkjes en dorpjes welke meerdere 

malen opnieuw opgebouwd moesten worden vanwege 

eerdere overstromingen. 

Het is grensoverschrijdend dus let op de douane paaltjes die 

soms nog in het landschap staan te pronken. De geschiedenis 

voert ons soms zelfs terug naar de Middeleeuwen, wat maakt 

dat er genoeg historie te ontdekken valt.  

 

We begrijpen heel goed dat dit de nodige energie vergt, wat maakt dat de magen weer wat 

gevuld moeten worden.  

Maar In de middag steken we allemaal ons kop in t zand…..  

 

 

Natuur en dieren staan op de voorgrond, waarna we in de middag willen beginnen aan: “Hier 

langs de kust, de Zeeuws (Vlaamse) kust”….. 

 

Uiteindelijk zal de tocht ons weer leiden naar ons beginpunt in de gemeente Terneuzen 

(restaurant “De Kraag”, Terneuzensestraat 89). Na een drankje en een hapje kunnen de 

liefhebbers die ook nog een maaltijd (start rond 17.30 uur) willen nuttigen uit het volgende 

menu kiezen:  

Voorgerecht: Tomatensoep /  Carpaccio Ossenhaas / Scampi’s in de look 

Hoofdgerecht: Biefstuk met peper- of champignonsaus/ Kip Saté / duo Zalm en Kabeljauw 

Nagerecht: Koffie of Thee  

Menu excl. drank a EUR 31,50 

Zijn er nog speciale dieetwensen of allergieën, laat het ons weten, zodat we hier rekening 

mee kunnen houden! 

Laat ons aub weten of je gebruik wilt maken van de maaltijd in de avond en wat je 

voorkeur voor het menu is. 

 

Helaas is er een maximum van 40 equipe, dus VOL is VOL! 



 

 

 

De eigen bijdrage aan deze rit is: EUR 25,00 (“ons bin nie zunig”). 

 

We kijken ernaar uit om jullie allen hartelijk te ontvangen op zondag 7 september 2025. 

 

Hartelijke groeten, 

Peter- Jan en Ester 


